
 
 
Maak kennis met Jan Razenberg 
 
 
1. Wie is Jan Razenberg en wat heb je in het dagelijks leven zoal gedaan om de 

kost te verdienen? 
Ik ben zeer trouw; heb op twee weken na 45 jaar gewerkt als ambtenaar. Eerst in de 
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, wat per 1-1-1997 samen ook met Terheijden is 

overgegaan in de huidige gemeente Drimmelen. Altijd gewerkt op sociale zaken. Lange 
tijd als beleidsmedewerker en de laatste jaren als coördinator. Dus jaren ervaring met 

armoedebestrijding, Wet maatschappelijke ondersteuning en inkomensvoorziening 
(bijstand verstrekken).  
 
2. Aan wat voor sport(en) doe je en deed je in je spaarzame vrije tijd? 
Vroeger handbal en zaalvoetbal. Nou ja wat heet, ik was eigenlijk altijd keeper. Ook al tot 
op heden al dik 30 jaar badminton. Niveau recreatie. 

 
3. Doe je buiten de buurtbus nog ander vrijwilligerswerk en zo ja wat? 
Ik ben al jaren collectant in de kerk. Wat heet; tegenwoordig kan ik dat haast met de fiets 

doen; ik bedoel dan van kerkganger naar kerkganger fietsen. Ook haal ik oud papier op bij 
bedrijven voor een vereniging. En nee dat is niet overgenomen nu door de gemeente. 



 

4. Wat is jouw favoriete avondje uit? 
Gewoon ergens gaan eten met vrienden en/of familie. 
 

5. Lees je wel eens een boek en wat is daarin jouw voorkeur? 
Vooral in de winter lees ik wel eens een boek. Daarin heb ik geen voorkeur. Romans, 
detectives, oorlogsboeken etc. Ik lees alles en als ik eenmaal in een boek zit, ben ik slecht 

aanspreekbaar. Ik lees snel (moest in mijn werk zoveel stukken van anderen nalezen) en 
kan ook slecht  stoppen. Gebeurt dus wel eens dat het dan laat wordt voor ik naar bed ga.   
 
6. Heb je toevallig een hobby, misschien wel een heel speciale? 
Niet echt. Ik ben het liefst bezig en ben een beetje een self made man. Ik bedoel zoveel 
mogelijk zelf doen. Spitten in mijn moestuin, gazon bijhouden, bestraten, metselen, 

timmeren.  
 

7. Wat is jouw favoriete vakantieland, en wat trekt je zo aan in dat land? 
Vakantie vind ik niet zo nodig. Hooguit een paar nachten weg en dat dan eigenlijk bijna 
altijd in Nederland. Nederland is prachtig en het is ook zo makkelijk om je verstaanbaar te 

maken. Overigens als je regelmatig terrasjes meepikt tijdens het fietsen, moet je steeds 
meer in het Engels je bestelling doen. Daar werken Nederlanders in wording zal ik maar 
zeggen. 

 
8. Waar kun je heel vrolijk van worden? 
Als er een gezellige sfeer hangt. Iedereen zijn beste beentje vooruit zet om zich in te 

zetten om het gezamenlijke doel te verwezenlijken. Bijvoorbeeld een goed feestje te 
hebben. 
 

9. Waar kunnen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 
Nou het liefst niet. Maar als het nodig is en ik kan tot steun zijn, dan probeer me maar te 
bereiken. 

 
10.Als je gezellig bij elkaar zit, waarover klets je het liefst?    
Over het heden en helaas met het vorderen van mijn leeftijd ook over het gezamenlijke 

verleden. 
 

11.Hoe ben je bij de buurtbus gekomen en wat vind je het leuke aan het hele   
buurtbusgebeuren?   
De buurtbus is blijkbaar ook een familie aangelegenheid. Er zijn meer broers, die samen 

bij de buurtbus rijden. Zo ben ik dus gestrikt door een over enthousiaste broer. Ik heb me 
weliswaar betaald al 45 jaar ingezet voor de gemeenschap en moest echt wel een beetje 
overgehaald worden om me in te zetten als chauffeur. Het rijden op zich is leuk, het 

contact met de passagiers is er soms al en dat is natuurlijk ook gezellig. 
 
12. Wat zijn in het algemeen jouw verwachtingen voor de toekomst?  

Op micro niveau zit het wel snor. Gezondheid is een groot goed, dat je over het algemeen 
pas beseft als het die gezondheid niet meer hebt. Maar in mijn gezin, familie en 
kennissenkring zijn er momenteel geen schokkende dingen. Op macro niveau 

wereldleiders die alsmaar gekker worden en kennelijk geen menselijke waarden tellen, 
maak ik me toch wel zorgen. Het rommelt over de hele wereld en het komt steeds 
dichterbij. 


