
 

Even kennis maken met: Kees Razenberg. 

1. Doe eens een boekje open over jezelf!! 

Geboren en getogen in Hooge Zwaluwe op het “Hoefke”. De boerderij links over het spoor. 

Na de lagere en middelbare school naar de Koninklijke Marechaussee. Daar op verschillende functies 

en plaatsen ruim 38 jaar gewerkt. De laatste functies waren op de Staf van de Koninklijke 

Marechaussee in Den Haag. 

Gehuwd met Jacqueline (1980) en na Biddinghuizen en Breda in 1987 neergestreken in de Lijsterhof 

in Made. 

Vanaf 1987 gekozen voor een vaste plek voor het gezin en ikzelf een wat langere reistijd naar de 

plaatsen waar ik functies vervulde. Dit waren onder andere Amsterdam, Rotterdam, Schiphol en 

Eindhoven.  

In Breda zijn onze drie kinderen geboren en direct naar de geboorte van de derde verhuisden we 

naar Made. We wonen nog steeds - naar alle tevredenheid - in de Lijsterhof. Helaas hebben we in 

1997 wel de oudste (dochter Linda) verloren. Zij is overreden door een vrachtauto op de voormalige 

kruising  Stelvenseweg/Brieltjesweg en Weststadweg. Daar waar nu de bromtol ligt.  

We hebben dit vreselijke verlies een plek kunnen geven, maar vergeten kunnen we niet. 

De overige twee (Corné en Frank) zijn inmiddels ook al enkele jaren uitgevlogen en nadat ik met 

functioneel leeftijdsontslag ging (dat is een mooie term om te zeggen dat je over de datum bent zoals 

een pak melk en dus niet meer bruikbaar), had ik tijd om eerst ons huis eens grondig aan te pakken.  

2. Hoe vulde / vul  je je dagen in? 

Na die klus ben ik als vrijwilliger bij Madese Boys betrokken geraakt voor onderhoud aan het terrein 

en kantine diensten.  

Vanaf maart dit jaar ben ik vrijwillig buurtbuschauffeur. Ik heb het zowel bij Madese Boys als in de 

Buurtbusvereniging heel goed  naar mijn zin.  

Naast deze twee vaste dingen klus ik links en rechts. Ik vind het nog steeds leuk om iets te creëren. 

Daarnaast is vissen mijn grootste hobby. Als het weer  beter wordt fiets ik ook graag een flink rondje 

om fit te blijven. 

3. Hoe ziet je favoriete avondje eruit?  

Samen met anderen, om iets te vieren of zomaar.  



4. Ik lees wel eens de krant of een boek! 

 Ja, dagblad de Stem voor met name het regionale nieuws. De rest zie ik via journaals of achtergrond 
programma's op TV. Ik lees allerlei boeken, al is het alweer even geleden dat ik er een gelezen heb. 
Jacqueline heeft er wel een hekel aan als ik een boek lees. Ik zie, hoor en merk dan namelijk niets 
meer omdat ik zo opga in een boek. 

5. Hoe zien je vakanties eruit? 

Dat is een combinatie van wat hiervoor staat. We gaan enkele keren per jaar en eigenlijk altijd met 
anderen. Tijdens de vakantie lekker bij elkaar om te kletsen maar ook vissen, fietsen en de omgeving 
bekijken. Lekker eten en drinken hoort hier vanzelf bij. 

6. Waarom zien we je met carnaval wel / niet op De May? 

Carnaval is een uitstekend evenement om gezellig met elkaar uit te zijn. De leut is aan mij goed 
besteed. 

 

7. Mijn favoriete muziek is Frans Bauer, Mozart, Chopin de top 100 of zeg 

      je: het zal me een worst wezen wie er muziek maakt? 

Staat me inderdaad helemaal gelijk. Als het mooi klinkt, of de tekst spreekt aan is het mij best. Ook 
de dance muziek vind ik wel aardig. Lekker mee springen 

8. De buurtbus betekent voor mij:  

Een hele leuke bezigheid, waarbij je allerlei mensen tegenkomt en regelmatig in een leuk gesprek 
terecht komt. 

9. Je mag drie wensen doen! 
Eerste wens is een goede gezondheid voor ons allemaal.  
Tweede wens is een gelukkig leven.  
Derde wens is wereldvrede. 

10. Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken?  

Voor helemaal niets meer. Vroeger kon je me voor zowat alles wakker maken. 

 

11. Wie zou je een bos bloemen of een kruik Schrobbelèr willen geven en  

      waarom? 

Aan Jacqueline mijn vrouw voor alle goede zorgen, het geduld en lekker eten etc. etc. 

 

 


