
 

 
 

Maak kennis met  Ad Kanters 

 
1. Wie is Ad en wat heb je in het dagelijks leven zoal gedaan om   

    de kost te verdienen? 
 

 Ik ben in 1950 geboren in Breda. Daar heb ik tot mijn 18e jaar gewoond met mijn ouders en 

twee zussen. Ik 1971 ben ik getrouwd met mijn huidige vrouw Joke. Samen hebben wij een 

zoon genaamd René.  

In 1969 ben ik naar de politieopleiding in Baexem (Limburg) gegaan. 

Na het behalen van mijn diploma werd ik in 1970 als wachtmeester der Rijkspolitie in Made 

geplaatst. Na een jaar werd ik overgeplaatst naar Etten-Leur. Daar heb ik vier jaar gewerkt en 

werd tevens bevorderd tot wachtmeester 1e klasse. Omdat Etten-Leur een inwonertal van 

25.000 bereikte moest de rijkspolitie daar weg en kwam er gemeentepolitie voor in de plaats. 

Ik werd toen overgeplaatst naar Prinsenbeek. In 1978 kwam er een vacature voor 

rayoncommandant in Made. Daar heb ik op meegedaan en werd in die functie aangenomen. 

Al die overplaatsingen brachten ook steeds verhuizingen met zich mee. In 1994 werden de 

rijks- en gemeentepolitie bij elkaar gevoegd en gingen we verder als regiopolitie. Mij werd 

gevraagd om bij de recherche te komen werken in Oosterhout e.o.. Tot 2008 heb ik als 

rechercheur mijn tijd doorgebracht met het meewerken aan grote onderzoeken zoals moord, 

doodslag en drugszaken. Onderzoeken die soms wel twee jaar in beslag namen. Heel leerzaam 

en interessant. In 2008 kon ik op 58-jarige leeftijd met vervroegd pensioen. En toen was mijn 

politie carrière voorbij.  

 

2. Aan wat voor sport(en) doe je, deed je in je spaarzame vrije tijd? 
 

In mijn politietijd moest er veel gesport worden: judo, boksen, hardlopen, schietparcoursen 

afleggen  enz. enz.  

Daarnaast was ik een liefhebber van sportvissen. Ruim 40 jaar heb ik boten gehuurd in 

Yerseke en ging dan met een drietal vrienden maandelijks vissen op de Oosterschelde, die ik 

inmiddels als mijn broekzak ken. Daarnaast heb ik ook jaren in de Biesbosch gevist. Jammer 

dat het getijdewater verdwenen is.  

Buiten het sportvissen staan andere sporten op een heel laag pitje. Je hoofd zegt dat je nog 18 

bent, maar je lijf zegt van niet.  



 

3. Doe je buiten de buurtbus nog meer vrijwilligerswerk, wat je leuk vindt en zo   

    ja wat? Wat vind je het leuke aan de buurtbus?  
 

Buiten de buurtbus doe ik eigenlijk geen ander vrijwilligerswerk. Ik rijd wel nog twee dagen 

per week taxi bij Connexxion (voorheen Peutax) in Breda. Dit doe ik vooral om mijn sociale 

contacten op peil te houden en omdat ik het leuk vind. Dus 2 dagen taxi en vier uur buurtbus 

in de week. De tijd die overblijft is voor mezelf. 

Het leuke aan de buurtbus vind ik ook weer de sociale contacten en de plezierige contacten 

met de mede buurtbuschauffeurs. Ik vind het gewoon een hele gezellige club met een goede 

sfeer.   

Ik ben nu aan mijn derde lustrum begonnen en hoop, in goede gezondheid, nog wat jaartjes 

mee te draaien.   

 

4. Je tapt moppen en vertelt de gekste verhalen. Waar heb je dat vandaan? 
 

Ja dat is zo de aard van het beestje. Ik ben een gezelligheidsmens. Bij gezelligheid hoort ook 

wel eens een leuke mop of een gek verhaaltje. Ik heb zelfs een moppenzakboek met 400 

moppen. Op een rustig moment lees ik daar wel eens in en moet ik zelf ook weer een beetje 

lachen. En een mop is pas goed, als je weet hoe je hem vertellen moet.  

 

5. Wat is jouw favoriete avondje uit? 
 

De favoriete avondjes van mij en mijn vrouw waren de weekends gaan dansen. O.a. de 

Napoleon in Rijsbergen. Die sloot om 02.00 uur en dan door naar Antwerpen tot ongeveer 

06.00 uur. Maar ook dat houden wij niet meer vol. Het leukste uitje vinden wij tegenwoordig 

om lekker met onze zoon en de twee kleinkinderen ergens uit te gaan eten.  

 

6. Wat lees je graag? 
 

Op zich ben ik niet zo’n lezer van boeken en tijdschriften. Wel de krant natuurlijk. Daarnaast 

ben ik een ” you tube freak”. Ik kan uren achter de computer zitten en dan allerlei 

onderwerpen die me interesseren lezen en bekijken.  Van het ene onderwerp val je in het 

andere.  Zoveel onderwerpen, dat ik wel tien A-viertjes vol zou kunnen schrijven.  

 

7. Is dat brommertje van jou een special hobby of…?  
 

Dit is eigenlijk een vervoer uit nood geboren. Ik ben in het verleden 9 keer geopereerd aan 

mijn zitvlak. Ik had last van fistels. Door de operaties is mijn zitvlak nogal geschandaliseerd 

en lijkt meer een maanoppervlak (bij heldere hemel dan). De trapbewegingen op een fiets 

brengen dan ongemakken met zich mee. Vandaar dat ik een snorbrommertje heb aangeschaft. 

Ik heb daar nu bijna 18.000 kilometer mee gereden. Vandaar dat ik altijd op m’n brommertje 

met de contactdagen mee ga. Ook op een mooie zomeravond mag ik graag een toertje maken 

door de omgeving van Made en Drimmelen.   

 

8. Wat is jou favoriete vakantieland, en waarom? 
 

Mijn favoriete vakantieland was vroeger Oostenrijk. Dit vanwege zijn schoonheid en de 

vriendelijke mensen. Ook Spanje hebben we vaak bezocht, maar dat was meer voor de zon en 

om de kinderen een plezier te doen. Daarnaast hebben we nogal wat landen en gebieden 

bezocht, zoals Egypte, Duisland, Frankrijk, Mallorca, Madeira, Canarische eilanden, Tunesië, 

Engeland, België, Luxemburg twee cruises in de westelijke- en oostelijke Middellandse zee 

en een cruise naar Noorwegen (o.a. de Noordkaap).  

Van dergelijke reizen zijn we afgestapt en ontdekken nu de mooiste plekjes in Nederland. 

Daar hebben we er al heel wat gehad en hopen er nog veel te mogen maken.  

 

  



9. Waar kunnen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 
 

Mij kunnen ze ’s nachts wakker maken voor een potje kaarten. Rikken. Daar ben ik gek op. Ik 

ben een fanatieke rikker, die ook wel eens met z’n vuist op tafel kan slaan. Maar dat ben ik 

ook zo weer vergeten. Gezelligheid troef.  

 

10. Waarover praat je het liefst?  
 

Ik heb geen specifieke onderwerpen waar ik het liefst over praat. Ik praat gewoon graag met 

mensen over onderwerpen die wederzijds aangedragen worden. Maakt niet uit wat. Interesse 

tonen en naar een ander luisteren moet wel de boventoon voeren.  

En samen moppen tappen vind ik natuurlijk ook heel erg leuk. 

 

Nou een kleintje dan: 

Twee mannen in de kroeg. Zegt de een tegen de ander. 

Kun jij me misschien € 1000 lenen. 

Ja maar heb je dan ook een onderpand voor mij, bijvoorbeeld een t.v. of een brommer. 

Nee dat alles heb ik niet meer. 

Maar heb je dan misschien iets anders als onderpand. 

Ja zegt ie mijn hond. 

Ze gaan naar het huis van de man die geld wilde lenen. 

Daar aangekomen ligt een hond vol kale plekken, wonden, geen tanden, zo mager als 

brandhout en uitwerpselen van tien dagen aan zijn staart. 

Vraagt de man heb je niet iets anders. 

Ja mijn vrouw, maar die ligt boven in bed. 

Samen gaan ze naar boven. 

De man kijkt enige tijd naar de vrouw en zegt dan: 

Mag ik die hond nog eens zien ? 

  

11. Je rijdt al jaren op de buurtbus. Je zult zeker leuke dingen meegemaakt hebben.  

Laat eens wat horen.   
 

Ja bijna 15 jaar op de buurtbus, dan maak je van alles mee.  

Tegenwoordig wordt er door jullie op gehamerd om zeker niet meer dan 8 personen mee te 

nemen. Ik denk dat het ongeveer een jaar of tien geleden is, dat ik bij de halte een de Crullaan 

kwam. Daar stonden een juffrouw en 18 kleine kinderen. De Juf zei mij dat ze met haar klasje 

naar Oosterhout wilde. Ik heb ze toen allemaal meegenomen. Vallen konden ze niet, want ze 

stonden stijf tegen elkaar aan. Onderweg geen andere personen meer in laten stappen.  

Ook wat jaren geleden stapte een mevrouw bij het gemeentehuis in en vroeg mij bij het 

ziekenhuis in Oosterhout te stoppen. Ik zei haar dat het niet op onze route lag, maar dat ik nog 

wat tijd over had en haar daar wel af wilde zetten. 

Bij het ziekenhuis aangekomen vroeg ze me om even te wachten, want ze hoefde alleen maar 

bij de oogarts te zijn.  

Een paar is leuk. 

 

12. Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst? 
 

Ik hoop nog enkele jaren – in goede gezondheid – de buurtbus te mogen rijden. 

Daarnaast nog wat leuke reisjes en contactdagen mee te mogen maken. 

Daarnaast hoop ik nog vele jaren, samen met mijn vrouw, onze kleinkinderen op te zien 

groeien en wensen dat ze in een vredige wereld mogen leven.  

Verwachtingen zijn niet voorspelbaar, maar HOOP blijft er altijd.   

 
 


