
Kennismaking met Jan Gommeren 
 

 

 

1. Wie is Jan Gommeren en wat heb je in het dagelijks leven zoal gedaan om  
    de kost te verdienen? 
Mijn naam is Jan Gommeren, 64 jaar oud.  
Ben geboren in Breda maar opgegroeid in Dorst.  
In 1983 getrouwd met Marie-José. We zijn daarna in Oosterhout gaan wonen.    
En we hebben een koningswens gekregen, een zoon en een dochter.  
Ben op jonge leeftijd na mijn KTS opleiding als leerling monteur gaan werken bij een 
autobedrijf in Oosterhout, waar ik ben door gegroeid tot chef werkplaats. Ik heb bij 
autobedrijven met 



verschillende automerken gewerkt. Daarna ben ik in de bandenbranche gegaan, waar ik 
voornamelijk de zomer/winter wissel deed en logistiek dit gebeuren coördineerde. 
Vooral de speciale merken auto’s werden aan mij toevertrouwd.  
Ook ben ik vanaf 1985 apk II keurmeester.   
  
2. Aan wat voor sport(en) doe je, deed je in je spaarzame vrije tijd? 
In mijn jonge jaren heb ik gevoetbald, maar na een paar beenbreuken en blessures ben 
ik daarmee gestopt. 
Later ben ik gaan badmintonnen voornamelijk voor het plezier na het sporten.  
Tevens beoefen ik een schietsport (wipvogelschieten) iedere zaterdagmiddag  
Tegenwoordig probeer meerdere keren per week een sportschool te bezoeken.  
  
3. Doe je buiten de buurtbus nog meer vrijwilligerswerk wat je leuk vindt en 
    zo ja, wat? 
Op dit moment heb ik geen andere dingen om handen. 
Ik heb wel heel intensief mantelzorg gedaan voor mijn schoonouders.  
En voor twee dames heb ik heel lang alles geregeld.  
  
4. Wat is jouw favoriete avondje uit? 
Eigenlijk heb ik geen favoriete avond maar een favoriete middag. 
En dat is zaterdagmiddag gezellig wipvogel schieten bij de schietvereniging 
in Teteringen. 
  
5. Lees je veel en wat is daarin jouw voorkeur? 
Ik lees iedere dag wel meestal voordat ik ga slapen en soms overdag als het boek mij 
interesseert. Jaren zijn we lid geweest van de bieb, maar met de komst van e-reader 
hebben we hier een abonnement op. 
Dus lees ik van alles maar mijn voorkeur gaat toch wel uit naar verhalen over het 
boerenleven rond de vorige eeuw en het verzet in de oorlog. 
  
6. Welke gewone of heel speciale hobby’s heb je? 
Als hobby heb ik een volière met gewone kanaries.  
Waar ik best wel veel tijd aanbesteed.  
Ook fietsen  doen we graag als het een beetje mooi weer is.  
Tevens zijn we aan Nordic walking gaan doen  
  
7. Wat is jou favoriete vakantieland, en waarom? 
Oostenrijk, omdat het er zo rustig is met veel mooie natuur. 
Wij gaan zo veel mogelijk buiten de vakantieperiodes.  
We genieten van de rust tijdens het wandelen, geen verkeer alleen het geluid de vogels 
of het heftige lawaai tijdens een onweer. 
Wales, omdat daar onze zoon woont en het een land is waar je veel dingen van vroeger 
kunt bezichtigen, die nog in goede staat zijn. 
En de natuur en rust is daar ook net als in Oostenrijk. Alleen de bergen zijn daar minder 
hoog. 
Als uitdaging nemen we de fietsen mee en maken we daar leuke tochten. 
  



8. Wat kan jou gelukkig maken? 
Dat het met iedereen goed gaat.  
 
9. Waar kunnen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 
Ik ben geen vaste slaper, dus wordt overal wakker van. Misschien voor een lekker 
etentje. 
 
10. Als je gezellig bij elkaar zit, waarover praat je het liefst?  
Van alles, de dingen die actueel zijn, sport, voetbal, formule één, vakantie, gezin, maar 
ik kan ook goed luisteren naar anderen. 
 
11. Hoe ben je bij de buurtbus gekomen en wat vind je het leuke aan het  
      hele buurtbusgebeuren?   
Bij toeval! Een ex collega reed al op een andere buurtbus en hij zei mij dat het iets was 
om nuttig bezig te zijn. Want door omstandigheden ben ik zonder werk komen te 
zitten  en had niets te doen. Ik heb toen contact gezocht met Piet van Oosterhout ( 
toen viel het kwartje nog niet dat hij mijn achterneef is.) 
Als proef ben ik met Kees Razenberg een rondje gaan rijden. 
En nadat ik de bus afgebroken heb, geen gordel aan eerste stoel rechtsvoor, want Kees 
wilde laten zien hoe hard de bus wel kon remmen heb ik mij aangemeld als chauffeur. 
Vanaf mei 2021 ben ik chauffeur op de buurtbus 224. 
Het leuke van het gebeuren is dat je steeds andere mensen in de bus krijgt, maar ook 
mensen die altijd meegaan op een bepaalde tijd. 
Natuurlijk wist ik niets van de dingen die allemaal gedaan werden voor de gezelligheid. 
Voor ons was het een leuke verrassing dat we met zijn allen een boottocht gemaakt 
hebben op zondag 19 september.   
Ik heb daar de andere chauffeurs  met partners leren kennen en vond het een super 
fijne dag met een heel gezellige groep waar de gezelligheid van afstraalde.  
Ook vonden wij dat we gelijk in de groep opgenomen werden, bij wijze van spreken als 
oude bekenden. Echt een super dag gehad. 
Lof voor degenen die het georganiseerd hebben. Super ! 
 
12. Wat zijn in het algemeen jouw verwachtingen voor de toekomst? 
Dat ik in goede gezondheid nog een aantal jaren met veel plezier als chauffeur op 
buurtbus 224 mag rijden. 
 
  

  


