
Maak kennis met  Lucy van Gils 
 

 
 

1. Wat heb je altijd gedaan voor de dagelijkse kost? 

 
Ik ben ruim 25 jaar werkzaam geweest in de Thuiszorg. 

Na het behalen van mijn akte N19 ( onderwijsakte nijverheidsonderwijs) ben ik begonnen in 

de gemeente Rucphen als leidinggevende Thuiszorg. Hier heb ik 3 jaar gewerkt en legde ik 

per fiets huisbezoeken af bij gezinnen en begeleidde ik helpenden. Voor de Mayenèrs onder 

ons: Ik kwam vaak in St Willebrord waar ik regelmatig kapelaan Ad de Bok uit Made heb 

ontmoet; een zeer gezien persoon daar. 

Daarna ben ik na de geboorte van mijn 2 zoons  Ivo en Stijn een tijdje thuis geweest. 

In 1986  ben ik aan de slag gegaan als leidinggevende bij Thuiszorg Breda. 

Ik hield me bezig met  de begeleiding van verzorgenden en helpenden, planning van hun 

werkzaamheden en onderhield ik contacten met de gezinnen, huisartsen, 

wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden. 

Een afwisselende baan, waar ik me in thuis voelde. 

Gaandeweg ging er heel veel veranderen in de Thuiszorg en kwam ik terecht bij Careyn, heb 

daar diverse functies gehad  en heb er gewerkt tot 2012. 

Na heel veel jaren met plezier in de Thuiszorg te hebben gewerkt besloot ik op mijn 60e  met 

Flex pensioen gegaan. 

 

2. Aan wat voor sport doe je in je spaarzame vrije tijd? 

 

Ik loop enkele keren per week hard in de Teteringse Bossen. In de zomermaanden zit ik veel 

op de racefiets en maak dan samen met Luc flinke tochten. 

Wandelen doe ik ook graag. In de omgeving van Made kun je me regelmatig tegenkomen. 

Een saunabezoek op zijn tijd vind ik ook heel relaxt. 

 

3. Doe je nog meer vrijwilligerswerk wat je leuk vindt? 

 

Op zondag kun je me regelmatig vinden in de VCW kantine. 

Ik werk dan in de keuken, zorg voor de “warme hap” en doe er hand- en spandiensten. 

Daarnaast zijn er in mijn directe omgeving mensen, waarvoor ik mantelzorger ben; ik ben er 

voor een praatje en allerlei praktische zaken. 

 

4. Wat is jou favoriete avondje uit? 

 



Ik moet eerlijk zeggen, dat dat er weinig van komt. Ik houd van theaterbezoek musea en 

concerten (klassiek en modern) bezoeken en voor een etentje ben ik ook altijd in. 

 

5. Wat voor lectuur lees je, en wat daarin is jou voorkeur? 

 

Ik lees alles wat “los en vast” zit. Ben graag met taal bezig. Tijdschriften als ONS ERFDEEL 

EN ONZE TAAL daar geniet ik van. 

Lezen is een favoriete bezigheid van me, je laten meevoeren door de verhalen heen. Vooral 

historische romans en biografieën hebben mijn voorkeur. 

Ik heb enkele voorkeurschrijvers als Connie Palmen, Kristien Hemmerechts, David van 

Reybrouck, MC Leod, Annejet van der Zijl, Herman Pley en de Zuid-Amerikaanse schrijver 

Paul Coelho 

 

6. Wat is jou favoriete vakantie land, en waarom? 

 

Na jaren op vakantie te zijn geweest in Frankrijk en Spanje, blijven we nu in Nederland. We 

kamperen dan in Zeeland onze favoriete stek: water, strand, zee, natuur. Je verwondert je er 

dan over dat er zo dichtbij zoveel moois  te zien en te beleven is. 

Ook reis ik samen met Luc eens in de 2 jaar naar Brazilië (Luc ’s zoon Ben woont daar). Bij 

familie en vrienden komen we aan huis en je proeft zo de Braziliaanse sfeer. We maken reizen 

met bus en vliegtuig in het binnenland en genieten van de prachtige  kusten en de natuur. Ik 

spreek inmiddels al redelijk wat Portugees en je maakt dan gemakkelijker contact, kom je tot 

een gesprek en hebben daar al een aantal keren ons voordeel mee gedaan! 

 De Brazilianen zijn een uitbundig en vrolijk volk met veel muziek en dans. En dat geeft je 

een echt vakantiegevoel! 

De andere zijde van dit immense land is, dat het contrast tussen arm en rijk  zo groot  is. De 

omgang met elkaar is spontaan en dat in zo’n MULTI-GEKLEURD land!! 

 

7. Wat kan jou gelukkig maken? 

 

Ik word blij van lieve mensen om me heen, mensen die het moeilijk hebben en toch zo 

positief in het leven blijven staan. 

 

8. Waar kunnen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 

 

Nergens voor. s’ Nachts slaap ik om de nieuwe morgen weer lekker fris op te staan en aan de 

nieuwe dag ga beginnen. 

 

9. Hoe bevalt het rijden met de buurtbus je? 

 

 ”Was ik er maar eerder aan begonnen” zo leuk vind ik het. Je ontmoet zoveel verschillende 

mensen, die vaak spontaan gaan vertellen. Ik krijg ook veel warme en  positieve reacties. Je 

moet wel alert zijn en blijven in het steeds drukker wordende verkeer en de 

verantwoordelijkheid die je hebt om de mensen veilig om hun plek te brengen. 

Soms een bus vol waar niemand iets zegt, dan weer een persoon die volop praat over zijn/haar 

“wel en wee”! 

 

10. Wat zijn jou verwachtingen voor de toekomst?  

 

Ik hoop dat mensen meer tijd en aandacht voor mekaar krijgen. Door alle social media  blijft 

er weinig tijd voor een goed gesprek of er voor mekaar te zijn, als het er toe doet. Dat we in 

de wereld meer naar mekaar toegroeien in plaats van  verwijderen van mekaar. 

En dat we nog lang kunnen genieten in goede gezondheid. 

Tot slot: 

Buurtbus 224 VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE 15 JARIG BESTAAN.  

 


