
 
 

Maak kennis met Rob van den Berg 
 
 

1. Wie is Rob van den Berg  en wat heb je in het dagelijks leven zoal gedaan om 
de kost te verdienen? 
 

Ik ben in 1960 geboren in de prachtige stad Delft, waar ik tot mijn 18e heb gewoond. Ik 
ben op die leeftijd bij de rijkspolitie gegaan en verhuisd naar Apeldoorn voor mijn 
opleiding. Daarna ben ik via de woonplaatsen Schoonhoven, Krimpen aan de Lek, 

Ouderkerk aan den IJssel en Delfgauw, vier jaar geleden in het mooie Drimmelen terecht 
gekomen. Ik heb bijna 46 jaar bij de politie gewerkt, altijd in de uniformdienst. Als ik over 
mijn belevenissen moet vertellen, heb ik een boekwerk nodig. De laatste twintig jaar 

werkte ik  als ploegchef aan drukke bureaus in Den Haag. Daar heb ik mijn “fijne”accent 
aan te danken! 1 Maart 2024 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. 

 
Ik ben in 1980 getrouwd en na een relatie van 34 jaar gescheiden. Ik heb drie mooie 
kinderen aan dat huwelijk te danken, een dochter van nu 38 jaar en twee zonen van 42 

en 34 jaar. Samen met hun partners zijn zij tot op heden goed voor zes kleinkinderen in 
de leeftijd 2 tot 15 jaar. Ik ben sinds 2007 samen met mijn lieve vrouw Miranda, die een 
prachtige bonusdochter van nu 25 jaar meenam, die inmiddels samenwoont. 

 
Wij wonen in het dorp Drimmelen. 
 
2. Aan wat voor sport(en) doe je en deed je in je spaarzame vrije tijd? 
 
Ik heb door het vele sporten, met name duurlopen, boksen, volleybal wat slijtageklachten 

aan heup en knie en enkels overgehouden. Daarom zit 2 tot 3 keer per week in de 
sportschool in Oosterhout. Verder doe ik zoveel mogelijk op de fiets en ik kom ik jullie met 
het busje dan vaak tegen. Daarnaast wandel ik graag. Ik heb 6 keer de vierdaagse 

gelopen met het politiedetachement van de politie Den Haag. Maar die tijd heb ik nu 
achter me gelaten. 
 



3. Doe je buiten de buurtbus nog ander vrijwilligerswerk en zo ja wat? 

 
Nee, dat niet en dat ben ik ook niet echt van plan. Na jaren van zorgen voor anderen, 
willen we nu gaan reizen en meer aan onszelf denken. 

 
4. Wat is jouw favoriete avondje uit? 
 

Carnaval en daarbuiten bruine kroegen waar een bandje speelt en dan dansen, soms een 
popconcert of bezoeken we jazz- en bluesfestivals in gezellige steden. Wij houden ook van 
Spa en Wellness. 

 
5. Lees je wel eens een boek en wat is daarin jouw voorkeur? 
 

Ja, ik lees heel graag en krijg daar nu ook weer tijd voor. Ik lees nu graag Scandinavische 
misdaadromans. Maar ik ben ook jarenlang verslaafd geweest aan Science Fiction en 

oorlogsromans. Ook lees ik graag geschiedenisboeken en over andere landen en (oude) 
culturen. 
 
6. Heb je toevallig een hobby, misschien wel een heel speciale? 
 
Ik kook graag, ik ben graag in de natuur en ik drum een beetje en ik luister graag naar 

allerlei soorten muziek. Ik hou ook erg van honden, maar onze hond Juno, een 
Groenendaler, is enkele maanden geleden overleden. We nemen even geen nieuwe 
dieren. 

 
7. Wat is jouw favoriete vakantieland, en wat trekt je zo aan in dat land? 
 

Mijn favoriete land is Frankrijk, maar eigenlijk wel alle Europese landen landen rond de 
Middellandse Zee. Een deel van mijn ex- schoonfamilie woont in Frankrijk en ik spreek 
daarom de Franse taal vrij redelijk. Samen met het ongelofelijke gevarieerde landschap 

maakt het voor mij een top land. 
 
8. Waar kun je heel vrolijk van worden? 

 
Een zwoele zomeravond met de vrienden en of familie, de barbecue aan en drankje erbij, 

een fijne avond met een etentje, goede wijn of bier en goede muziek en Carnaval. 
 
9. Waar kunnen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 

 
Als men dringend hulp nodig heeft. 
 

10.Als je gezellig bij elkaar zit, waarover klets je het liefst? 
 
Ik heb zeer veel interesses, muziek, sport, voetbal al wordt dat wat minder, werk van 

anderen, andere landen en culturen, geschiedenis en ook in personen. Maar wees erop 
voorbereid, dat ik wel wat aanleg heb voor ADD, mijn aandacht en gedachten kunnen snel 
afdwalen.  Ik kan dat soms niet helpen, het gebeurt gewoon. 

 
11.Hoe ben je bij de buurtbus gekomen en wat vind je het leuke aan het hele   
buurtbusgebeuren? 



 

Wij zijn nieuw in Drimmelen en beseffen goed dat we een nieuw leven moeten opbouwen 
met nieuwe mensen. Busrijden heeft me altijd getrokken en ik ben van nature dienstbaar, 
dus ik wilde wat voor de gemeenschap doen. Het mes snijdt dus voor mij en ook voor 

Miranda aan twee kanten!  Ik doe het heel erg graag en ben echt enthousiast en wij leren 
nieuwe mensen kennen. De buurtbusvereniging is een hele leuke groep mensen en we 
voelen ons zeker thuis. 

 
12. Wat zijn in het algemeen jouw verwachtingen voor de toekomst? 
 

Ik hoop dat we lang gezond mogen blijven en dat ik kan blijven rijden. We willen buiten 
het hoogseizoen op vakantie blijven gaan, meerdere keren, maar wel vaak wat kortere 
vakanties. Ik zou graag zien,  dat we ons echt kunnen settelen in Brabant en de gemeente 

Drimmelen, want het cultuurverschil is wel wat wennen.. .maar we hebben de tijd! 
 

 
Tot zover...groeten Rob 


